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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Kantoor Oosterbeek | (T) 026 322 96 73 | www.braam.nu

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilderwerk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Stilstaan
In de zomer gaat er iedere tien minuten een volle gondel met toeristen 
de Aiguille du Midi op, de berg tegenover het Mont Blanc Massief. In 
snel tempo worden een paar duizend meter afgelegd en bij de enorme 
installaties waaraan de kabels voor de gondels hangen schommelt het 
als in een achtbaan als we ze passeren. Een grote zwiep, even stilstaan 
en dan weer volle vaart vooruit.

In de gondel gonst het geluid 
en oh-en-ah-uitroepen en 
tegelijkertijd hangt er een 
sfeer van verwondering en 
verwachting. Dat doen bergen 
met je. Dat doet het steeds kleiner 
wordende dorp met je, dat in 
de straten krioelt van toeristen. 
Je voelt je vanzelf klein worden, 
de perspectieven verschuiven, 
er groeit ontzag. Eenmaal boven 
aangekomen op ruim 3800 
meter, wordt iedereen vakkundig 
geïnstrueerd wanneer het tijd is 
om ook weer naar beneden te 
gaan, want ja, het is op en top 
toeristenindustrie. 

Ook ik heb mij in zo’n volle gondel 
begeven. Het alternatief was 
deze berg zelf oplopen. Die 
bewaar ik voor een andere keer, 
een andere berg. En dan snel 
ook met de lift naar dat ene punt: 
een glazen kooitje aan de berg 
geplakt, waar je een voor een 
even, met sloffen aan -om de 
glazen bodem te beschermen, 
je in de vrije ruimte kunt weten. 
Jij in de omgeving. Even alleen. 
Even niet denken aan de rij 
wachtenden. Het levert een 
mooi verstild beeld op. Een beeld 
waarmee ik nu nog weer kan 
teruggaan naar dat moment, in 
de vroege ochtend. 

Even stilstaan op die plek, met 
uitzicht op de hoogste berg 
van Europa, is een gewilde 
belevenis. Alles voor het plaatje. 
Zo gaat het vaak merk ik. Leven 
door de lens kan zomaar in 
plaats komen van het leven 
zelf. Niet direct doorhollen naar 
de volgende belevenis, het 
volgende beeld, het is voor 

velen misschien wel een kunst 
om (opnieuw) aan te leren. Wat 
langer stilstaan, je omgeving in 
je opnemen, indrinken, toelaten. 
Je gedachten de vrije loop 
durven laten, reflecteren op een 
gebeurtenis, een handeling, een 
situatie, op een woord geuit of 
niet gesproken. Het is niet altijd 
vanzelfsprekend. 

Stilstaan kan als begrip soms 
ook een wat negatieve 
ondertoon hebben. Stilstand 
is achteruitgang, zo wordt wel 
eens gezegd. Want het moet 
vooruit, we moeten door, het 
moet anders, het moet meer, 
het moet beter. Het klinkt naar 
een economisch groeimodel, 
waarvan we weten dat die 
uitputtend is. Hoe zou dat stilstaan 
gelden voor de kerk? Is leven in 
en met de traditie stilstand? Of 

kunnen we juist met de verhalen 
tegelijkertijd stilstaan én in 
beweging zijn? En is dat zelfs de 
bedoeling? 

Ga mee! Sta stil! Het klinkt als een 
tegenstelling misschien. Maar ik 
hoor deze combinatie vooral als 
een mooie en zinvolle uitnodiging, 
een oproep: om niet altijd door 
te jagen, door te hollen, te leven 
door een lens, of door de ogen 
of verwachtingen van anderen. 
Ik hoor het als een liefdevolle 
aansporing om mij te verbinden. 
Te zijn. Te voelen. Te verwonderen. 
Te ontvangen. Te genieten. Te 
zien. Te vertrouwen. Tijd te nemen. 
Te her-bronnen. 

Ga je mee?

Irene Pluim
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Van de predikanten
Samen kom je verder
In de afgelopen tijd waren er veel kerkdiensten 
die met een groepje mensen zijn voorbereid. De 
startzondag rond het jaarthema ‘Ga mee’. Een 
doopdienst, voorbereid met de doopouders én met 
een paar muzikale kinderen. De groene dienst rond 
het thema ‘Genieten van genoeg’. 

Vooruitkijkend staan er meer diensten op het rooster, 
waar we samen aan werken: de oogstdienst en 
gedachteniszondag. Bij al dat samenwerken hoort 
overleg, veel appen/mailen/bellen en opnieuw 
overleggen. Samenwerken kost tijd. Tijd om op één 
lijn te komen, om taken te verdelen, om creativiteit 
te laten stromen. En dus maak ik weleens mee dat 
mensen vragen: ‘Doe je de kerkdienst nou niet liever 
‘gewoon’ alleen, dan is alles vast sneller af.’ 

Dat zal vast zo zijn, maar toch kan er wat mij betreft 
niets op tegen samen. Onder het motto: ‘Alleen ga 

je sneller, samen kom je verder’. Je draagt samen 
verantwoordelijkheid, deelt het gevoel aan iets 
moois te werken, je leert elkaar (beter) kennen, 
ontdekt hoe anderen in geloven en leven staan, 
en als het niet ging zoals je hoopte, deel je ook de 
teleurstelling en kun je samen op zoek naar wat 
anders/beter kan. Samen: daar komen we verder 
mee! 

En nog iets heel anders: ik had twee 
telefoonnummers, een 026 en een 06. Maar ik merk 
dat (bijna) niemand mij belt op mijn vaste lijn. Die ga 
ik binnenkort dan ook stopzetten. Bereikbaar ben ik 
op mijn werkmobiel. Het nummer vindt u achterin de 
bijEen.

Martine Nijveld

Zing mee
Een paar keer ben ik gevraagd 
om mee te zingen voor opnames 
van liederen die gebruikt worden 
voor het programma Petrus in het 
Land. De liederen oefenen we 
thuis en de samenklank, onder 
leiding van Hanna Rijken, ontstaat 
dan voor de camera. Terwijl 
we turen naar een klein scherm 
waarop de teksten staan, want 
uit het hoofd leren is nogal een 
uitdaging. Erg leuk om te doen, 
een beetje spannend, dat wel. 
En, je komt nog eens ergens.

De opnames in oktober vorig 
jaar waren in de Grote Kerk in 
Dordrecht, het was zes graden. 
Dit keer was het lekker weer en 
mooi dichtbij, in de prachtige 
Maartenskerk in Elst. En was het 

kledingadvies kleurrijk en vrolijk, 
in plaats van tinten zwart en grijs, 
dat zag er bij de vorige opnames 
nogal somber uit. 

En we moesten vooral lachen, 
veel lachen, want zingen is leuk. 
Alles voor het beeld. Nu leenden 
zich niet álle teksten voor een 
lach, maar we hebben ons best 
gedaan, want het was inderdaad 
heerlijk om samen te zingen in 
deze kerk met middeleeuwse 
muren en klinkende akoestiek. 

En zo kom ik ook nog eens wat 
nieuwe liederen op het spoor, 
gewoon in ons eigen liedboek. 
Zoals een lied bij Prediker (LB 720). 
Ik vind hem wel passend bij het 
thema van dit kerkblad, sta maar 

eens stil bij deze coupletten (en 
het zijn er nog meer).

Irene Pluim

Alleen te leven om te zwoegen, 
te zuchten voor de dag begint,
Gedreven door een heilig 
moeten, het is als najagen van 
wind,

Alleen te leven om te dragen en 
nooit weer worden als een kind,
Altijd jezelf maar overvragen, ook 
dit is najagen van wind,

Geniet het leven als een gave, 
geen mens weet wat hij morgen 
vindt,
Dus werp je brood uit op het 
water en let niet altijd op de wind.
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Gemeenteleden die ons ontvielen

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Sytze de Vries, Lied 199 (Liedboek)

Dina E.J. Jansen (100)

Gerrit van der Linde (95)

Gera J. van den Bremen-Geluk (91)

Lies E. de Groot-Broos (87)

Kees C.W. Wichhart (92)

Anna D.H. Hofman-Kruissen (74)

Dirk F. van der Gaag (83)

Annie van Dalen-Hornsveld  (98)

Greta M.J. Brederoo-Kühn  (81)

Wilhelmina J. van Brussel-de Winkel (92)

Neeltje Hartog- van der Meer (83)

Thea M. den Ouden-Zwiers (88)

Geertje J. Scholten-Jansen (79)

Piet Burgers (98)

Willem N. van der Wagen (73)

Bert A. Jansen (92)

Gert Wesseloo (95)

Willem J. Gerritsen (87)

Gré M. van Weelden – Willems (83)

Bernardus H.A. Wegh (77)

Wil H. Doornheim-den Haan (82)

Henk van Dasselaar (95)

Teunie W. Meeuwsen (86)

Annie W. Franx-Bresser (81)

Gerrit J. van Mourik (76)

Willem H. Arends (94)

Kornelisje H. Gerritsen-Nannings (82)

Gijsbert van Soest (87)

Greet M. Verhoef-Alffenaar (79)

Coby J.F. Zonneveld-Schram (87)

Wil G.W. Wandel-Hendriks (86)

Lammert Stavast (81)

Neeltje C. van Essen-Furster (97)

Jacob van Kooten (87)

G.A. van Dijk-van Barneveld (83)

Gerard M.H. Jurrius (81)

Ingeborg F. van Ingen-Olthof (68)

Baukje van Otterlo-Reitsma (88)

Anne M. Brummelman-Wolterman (78)

Pieter Minderhoud (78)

Jan Munnik (90)

Gerrit van Driel (94)

Martinus F.K. Lamers (81)

Dirk de Lange (72)

Neeltje W. van Hunnik (92)
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Gemeenteleden aan het woord
Stilstaan bij het jubileum van het Inloophuis

Donderdag 21 september vierden we het heuglijke feit dat het 
Inloophuis al 12,5 jaar bestaat. Feestelijke uitnodigingen werden 
verstuurd, ook aan mensen van het eerste uur die inmiddels verhuisd 
zijn of om een andere reden niet meer regelmatig het Inloophuis 
kunnen bezoeken. Het resultaat van alle voorbereidingen was een heel 
gezellige, drukbezochte bijeenkomst.

Daar ontmoette ik ook 
Grada Boersma, één van de 
initiatiefnemers van destijds. Door 
ervaringen van haar zus elders in 
het land, werd zij ook enthousiast 
voor Oosterbeek. “Zij heeft mij 
veel ideeën en materialen kunnen 
aanreiken om tot een Inloophuis 
of Kerkcafé te komen.”

Samen met ds. Oebele van 
der Veen is er nagedacht over 
wanneer en waar zoiets gestart 
zou kunnen worden. Er was al 
een stilteplek gecreëerd en nu 
een ontmoetingsplek. “We kozen 
voor de donderdag, want dat is in 
Oosterbeek de marktdag en dat 
zou veel mensen kunnen trekken, 
ook van buiten de kerk. We 
dachten ook na over materialen 
die mensen prettig zouden vinden 
bij het in contact komen met 
elkaar, zoals spelletjes, of om juist 
even rustig van een kopje koffie 
te genieten zonder iets te hoeven 
zeggen, bijv. door het lezen van 
de krant.”

Het Inloophuis gaat van start. 
Er komen mensen naar toe die 
het fijn vinden ook door de weeks 
een kopje koffie met elkaar te 
drinken en te praten. Mensen 
van buiten de kerk zijn er niet 
veel gekomen en dat vindt men 
jammer. Maar op 21 september 
heeft dat de feestvreugde niet 
bedorven. Oebele van der Veen 
gaf een terugblik op de begintijd, 
waarin dit ook aan de orde kwam. 
De kranten en spelletjes hebben 
ook geen grote rol gespeeld: 
het belangrijkste vindt men de 
ontmoeting.

Het Inloophuis is voor veel 
mensen een vast moment in de 
week geworden om elkaar te 
ontmoeten en gebeurtenissen 
met elkaar te delen of dingen 
te bespreken. Een recente 
gebeurtenis ligt bij Grada nog vers 
in het geheugen. “Weet je nog 
dat er een poosje geleden een 
auto tegen de kosterswoning is 
gereden?”

“Daar ben ik nog niet overheen. Ik 
zat in die auto en ik heb ook letsel 
opgelopen.” Wat ook nog aan 
bod kwam, was de coronatijd. 
Ook het Inloophuis is toen niet 
doorgegaan en dat hebben veel 
mensen gemist. Gelukkig is het na 
corona weer helemaal opgestart 
en wordt het nu weer door veel 
mensen bezocht.

Dan heeft Grada nog een heel 
leuk voorval te delen. Ze vertelt: 

“Mijn zus en ik hadden geluncht 
in Oosterbeek. Toen we wilden 
afrekenen zei de ober: Alles is 
al betaald voor jullie door een 
Engelse meneer van ongeveer 40 
jaar.

Kunnen we hem bedanken? Nee, 
hij is al vertrokken met een hele 
bus vol veteranen en familieleden 
nadat ze een herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog hadden 
meegemaakt.” Grada en haar 
zus waren zeer geroerd. Dat 
zijn mooie verhalen om in het 
Inloophuis te delen.

We wensen het Inloophuis en 
al haar bezoekers van binnen 
of buiten de kerk een mooie 
toekomst!

Opgetekend door Joke Weening

Betrokken bij het Inloophuis vanaf het eerste begin
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Kerkenraad
Op 15 juni was de laatste kerkenraadsvergadering, in september gaat 
alles weer volop van start. Daar tussen in ligt het kerkenwerk niet stil, 
maar kunnen we wel even een stapje terug doen. 

Samen praten, mediteren, 
zingen, eten of creatief bezig 
zijn. Het leidde tot een positieve 
afsluiting van de dienst, waarin 
iedereen werd opgeroepen om 
dit nieuwe jaar samen mee te 
gaan. Vanuit dit thema zult u 
regelmatig opgeroepen worden 
mee te gaan, mee te doen. Wat 
zal dit jaar ons weer veel kunnen 
opleveren.

Op de kerkenraadsvergadering 
in september hebben we 
gesproken over het collecteren 
binnen de eredienst. Collecteren 
tijdens de dienst, schept meer 
verbondenheid, maar omdat 
corona nooit ver weg is, blijven 
we de collecte bij de uitgang van 
de dienst doen, zodat er geen 
collectezakken hoeven worden 
doorgegeven. Ook kwam aan 

de orde de vervanging van de 
geluidsapparatuur (dit jaar) en 
van de beamers (komend jaar?). 
Zodra geluid of beeld het niet 
(goed) doet tijdens de eredienst 
of bij een rouw- of trouwdienst, 
realiseren we ons weer hoe 
belangrijk het  is dat het materiaal 
waarmee je werkt betrouwbaar 
moet zijn. Het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) reserveert 
hier geld voor.

Tijdens de vergadering werden 
Andrea Gnoth en Gerard Groot 
Zwaaftink welkom geheten als 
nieuwe kerkenraadsleden. Fijn dat 
het werk steeds weer door kan 
gaan.

Er blijft nog steeds grote behoefte 
aan mensen, die zich geroepen 
voelen om een aantal jaren mee 

Kerkgroep Beheer: Kerkbalans 2024

Achter de schermen beginnen we weer met de 
voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024. Als 
u uw toezegging digitaal wilt doorgeven, kunt u zich 
daarvoor opgeven door een mail te sturen naar 
kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. 

Als u zich al eerder hiervoor opgegeven hebt, 
hoeft u dat niet nogmaals te doen. Bij een digitale 
toezegging wordt er geen formulier gebracht en 
opgehaald, maar krijgt u een mail toegestuurd met 
daarin een link naar een beveiligde webpagina 
waar u uw toezegging in kunt vullen. We besparen 
daarmee geld, papier en tijd.

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Douwe de Vries

Van de redactie

Stilstaan, dit werkwoord is de rode draad door dit 
nummer van bijEen. Is Stilstaan passief of actief, 
overkomt het ons of kan het ook een bewuste keuze 
zijn? In het hoofdartikel worden we uitgenodigd stil te 
staan maar ook om mee en verder te gaan. 

Ook andere teksten roepen op om de ogen niet te 
sluiten voor wat er dichtbij of verder weg gaande is. 
Als redactie hopen we dat zowel de teksten als de 
beelden u zullen inspireren. Wij wensen u veel kijk- en 
leesplezier en natuurlijk horen we graag uw reacties.

Hannie Luiten 

te draaien binnen de kerkenraad. 
Zowel binnen de kerkenraad 
als binnen de kerkgroepen is 
plaats voor mensen die mee 
willen praten en werken. Bij de 
scriba kunt u terecht voor meer 
informatie en hoe u met iemand 
in gesprek kunt gaan over wat de 
mogelijkheden zijn. 

De komende vergaderingen 
gaan we onze keuzes ten aanzien 
van vermindering energieverbruik 
en het afbouwen van de 
externe verhuur evalueren. De 
begrotingen van diaconie en 
CvK komen in november op de 
agenda.

Heeft u vragen of opmerkingen, 
dan horen wij die graag.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba
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Diensten en Vieringen

Op 29 oktober is er weer een 
morgengebed in de Oude Kerk. 
Een wat meer verstilde viering, 
waarin een korte overdenking bij 
een psalm zal klinken. 

Na afloop is er ruimte voor 
ontmoeting en koffie en thee.

Onderweg met liederen van Andries GovaartMorgengebed

In de middagdienst op 29 oktober zullen we liederen zingen uit de 
verzamelbundel van Andries Govaart: ‘De weg die je goeddoet’. Er 
is genoeg keuze uit de 350 teksten. Aan het slot van de viering zullen 
we in ieder geval het mooie zegenlied zingen waaraan het boek zijn 
titel ontleent. Andries Govaart is zelf ook aanwezig en zal een aantal 
van zijn liederen toelichten. Een kwartetje helpt ons met het zingen. De 
viering begint om vier uur, met het inzingen en oefenen van de muziek. 
Iedereen is welkom! Er is kindernevendienst en na afloop koffie en thee.

Oogstdienst 

Op zondag 5 november vieren we de oogstdienst. 
Een dienst waarin de dankbaarheid voorop staat 
voor het goede dat aarde en werk ons geven. 
Voor de oogst van zaaien en maaien en voor de 
oogst van hoofd, hart en handen. En vanuit die 
dankbaarheid delen we. Danken en delen horen 
bij elkaar. Op zaterdag 4 november en ook op 
zondag 5 november (vóór de dienst) kan iedereen 
levensmiddelen en toiletartikelen inleveren voor de 
Voedselbank. Elders in dit nummer van bijEen leest u 
er meer over.
 
U kunt meedenken over de lezing van deze 
dienst tijdens de ‘Lees mee’ - avond op dinsdag 
31 oktober, die door de predikanten wordt 
georganiseerd (dit keer begeleid door ds. Martine 
Nijveld). Ook daarover leest u elders in dit nummer. 
De lezing voor deze zondag is uit Romeinen 8, een 
tekst waarin ook de andere kant klinkt: van honger 
en ellende, van tegenspoed en armoede.

Wat geweldig dat we op veel verschillende 
manieren kunnen genieten van muziek in de 
erediensten en wat fijn dat er zoveel talent aanwezig 
is in onze kerk. 

Maar wie weet, is wel meer talent aanwezig dan we 
weten, dat willen we graag ontdekken. Want, naast 
het orgel- en pianospel, willen we ook graag zoeken 
naar andere vormen van muziek. Daarvoor is het 
nodig om te weten wie graag zingt of een instrument 
bespeelt en daarmee een bijdrage aan de dienst 
zou willen verzorgen.

Om het goed te kunnen inventariseren hebben 
we een formulier gemaakt, waarop ingevuld kan 
worden wat u of jij zou kunnen en willen doen. Het 
formulier ligt in de balkonzaal en kan daar ook in 
doos worden gedaan of kan worden ingeleverd 
bij een lid van de muziekcommissie, bestaande uit 
Martine Nijveld, Irene Pluim, Jaap Hagen, Janneke 
de Vries en Tettie Wiechers.

Deze doos blijft daar nog wel een paar weken staan, 
we hopen van u of jou te horen!

Meer muziek in de dienst …

Advent 

Op zondag 3 december begint 
de adventsperiode en gaan we 
op weg naar het kerstfeest: de 
tijd waarin we vespers vieren, 
een volkskerstzang, een festival 
of Lessons & Carols en nog veel 
meer. 

In de kerk is het thema, 

aansluitend bij de verhalen van 
het rooster van BijbelBasics: ‘Een 
nieuw begin’. 

We horen verhalen uit de 
eerste hoofdstukken van het 
Lucasevangelie, waarin telkens 
weer verteld wordt over een 
nieuw begin van hoop. Ook in 

tijden van donker en wanhoop. 
Verhalen die hun actualiteit 
houden!
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Zondag 26 november is het Eeuwigheidszondag, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag 
worden in onze kerkdienst de mensen herdacht 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Met 
eerbied en respect noemen wij hun namen. Bij elke 
naam ontsteken wij een lichtje. En telkens zingen 
we daarbij: ‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier 
gedenken. Hoed hen, God, tot in eeuwigheid’ (lied 
26 uit de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van 
zoeken en zien’).

Gedachteniszondag

U mag ook een bloem meenemen naar de kerk. 
Een bloem die herinnering, dankbaarheid, verdriet 
of verbondenheid kan verbeelden. U kunt deze 
bloem voorafgaand aan de dienst voorin de 
kerk leggen bij het gedachtenispaneel met alle 
namen. Na de dienst krijgen deze bloemen – met 
een lichtje - een plek op de trappen vóór de kerk: 
een gedachtenisplek voor iedereen. Om ook in de 
dagen ná deze zondag even bij stil te staan.

Voorbede voor situatie in het Midden-Oosten

De teksten voor deze bijEen verzamelen we in de week vol geweld 
in Israël en de Palestijnse gebieden. We willen hierbij stilstaan en 
maken gebruik van de tekst die de Raad van Kerken op 9 oktober j.l. 
publiceerde.

De Raad van Kerken in Nederland 
is geschokt en ontzet over de 
uitbarsting van terreur in Israël, die 
een onbeschrijflijk leed teweeg 
heeft gebracht. Ons medeleven, 
onze gedachten en gebeden 
gaan uit naar de Israëlische 
slachtoffers, de gegijzelden, hun 
familieleden en dierbaren, en 
ieder die uitgeleverd is aan angst 
en vertwijfeling. 

De Raad verafschuwt en 
veroordeelt ieder geweld tegen 
burgers, ongeacht nationaliteit of 
geloof. Terreur brengt nooit een 
oplossing en is op geen enkele 
manier te rechtvaardigen. In 

aansluiting op de verklaring van 
de patriarchen en leiders van 
de kerken in Jeruzalem van 7 
oktober 2023 bidden we dat het 
geweld stopt. We hopen dat de 
politieke leiders en autoriteiten in 
Israël en de Palestijnse gebieden 
een dialoog starten met het 
doel verzoening te bevorderen 
en vrede te waarborgen voor 
de mensen van dit land, die de 
lasten van conflict en geweld al 
lang hebben moeten dragen. 
Hoe moeilijk dat op dit moment 
ook is.

Onze gebeden gaan ook uit naar 
de Palestijnse burgers en hun 

naasten die slachtoffer zijn van 
het tegengeweld. We roepen de 
kerken in ons land op te blijven 
bidden voor vrede, want ‘God is 
geen God van wanorde, maar 
van vrede’ (1 Korintiërs 14, 33). 
Vanuit die inspiratie moeten 
we ons onvermoeibaar blijven 
inzetten voor het beteugelen 
van geweld en het vinden 
van een duurzame vrede voor 
alle bewoners van Israël en de 
Palestijnse gebieden.
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Kerk in de samenleving
Stilstaan bij ...

Op vakantie in Duitsland verrast het ons elke keer weer hoe 
hedendaagse kunst in kerken meegenomen is bij de herinrichting 
van kerken. Zo ook bijgaande ladder in een kerk in het centrum van 
Münster. Gelukkig was er deze keer ook informatie over de kunstenaar 
aanwezig.

De installatie ‘Himmelsleiter’ 
(ofwel Jakobsladder) is van de 
hand van Billi Thanner. Niet alleen 
binnen is een ladder te zien ook 
buiten aan de toren.
Billi Thanner zegt hierover: “Mijn 
installatie wil de persoonlijke 
weg van de mensen naar God 
toe voorstellen. En in deze tijd 
staat deze Jakobsladder vooral 
voor geloof, hoop en liefde. Het 
zou mooi zijn als mensen dit als 
leidraad zouden nemen”.

Stil staan doen we allemaal 
op verschillende momenten. 
Geraakt worden door de 
schoonheid van natuur en dat 
even helemaal in je opnemen en 
zo letterlijk herbronnen. Maar we 
staan ook stil bij alle ellende die 
mensen raken. Natuurrampen, 
oorlogen, zoveel leed en verdriet 

op verschillende plaatsen. Het 
doet letterlijk pijn om de angst te 
zien bij vrouwen en kinderen, bij 
families die hun dierbaren door 
een zinloze moordpartij zijn kwijt 
geraakt. 

Als diaconie proberen we daar 
waar we kunnen noodhulp te 
bieden zoals na de natuurrampen 
in Marokko en Libië. We vergeten 
de ontheemden uit Nagorno-
Karabach niet evenals de 
slachtoffers van de aardbeving 
in Afghanistan. Al deze mensen 
hebben onze voorbedes en 
financiële hulp hard nodig. Al 
realiseren we ons ook dat onze 
financiële bijdrage beperkt is. 
Maar, niets doen is geen optie.
 
Jannie van Doorn

Oogstdienst

De oogstdienst op 5 november zal zoals gebruikelijk 
weer in het teken staan van het delen van voedsel 
en levensmiddelen met mensen die op de 
Voedselbank zijn aangewezen. Door de hoge inflatie 
en de hoge prijzen maken steeds meer mensen 
gebruik van deze voorziening. En helaas stijgt dit 
aantal nog steeds!

Omdat winkels efficiënter inkopen in verband met 
de hoge prijzen, krijgen de voedselbanken steeds 
minder levensmiddelen aangeboden. De diaconie 
vraagt met de oogstdienst aandacht voor de 
inzameling van lang houdbare levensmiddelen zoals 
voedsel in blik of glazen pot, schoonmaakmiddelen 
en verzorgingsproducten. 

Ook DE-waardepunten zijn nog steeds welkom. 
Evenals vorige jaren zal de diaconie zorgen voor 

verse groente en vers fruit. Zaterdag 4 november 
tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw bijdrage afgeven 
in zaal 4 in de Vredebergkerk, zuidzijde. Zondag 
5 november voorafgaand aan de kerkdienst kan 
natuurlijk ook. Doet u ook mee? 

Financiële ondersteuning van de Voedselbank is 
natuurlijk ook altijd mogelijk. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van 
de diaconie o.v.v. Voedselbank.

Namens de diaconie en de klanten van de 
Voedselbank heel hartelijk bedankt!
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Hout stoken

De dagen worden kouder en korter en wat 
kan het dan gezellig zijn om regelmatig de 
houtkachel of de open haard aan te steken. En 
je bespaart ook nog dat dure aardgas. Of is dit 
niet zo’n goed idee? Je zult maar longproblemen 
hebben en de rook van de buren dringt je huis 
binnen. Of je vindt de geur gewoon smerig. 

Houtstoken en de gevolgen ervan zijn een 
onderwerp dat gelukkig veel aandacht krijgt 
waardoor de gevolgen beperkt kunnen 
worden. Er is immers veel meer bekend over 
de verschillende stoffen die bij verbranding in 
forse hoeveelheden vrijkomen. Daarom zijn er 
regels gekomen als: bouwkundig (plek van de 
schoorsteen), nieuwe kachels mogen weinig 
uitstoten en overheden geven voorlichting over 
hoe je het beste hout kunt stoken en wanneer 
je dat zeker niet moet doen. Een goed startpunt 
is de site van de gemeente Renkum: Inwoners/
Houtstoken.

Voedselpakketten voor Agnita

Ook dit jaar willen wij een voedselpakkettenactie 
houden voor onze zustergemeente in Agnita. De 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn ook in 
Roemenië voelbaar. 

Net als in Nederland zijn er stijgende energieprijzen 
en duurdere dagelijkse boodschappen. En dat 
bij veel lagere salarissen en pensioenen dan 
bij ons! Een goede reden om dit jaar weer een 
voedselpakkettenactie te houden voor de 
gemeenteleden van onze zustergemeente en de 
allerarmsten van de burgerlijke gemeente. 

De pakketten (met basisvoedsel) voor de kerkleden 
worden geregeld door de plaatselijke oecumenische 
diaconie. De kinderen van de kerk krijgen een 
kerstpakket. Een jongerengroep zorgt voor pakketten 
voor arme (en kinderrijke) gezinnen en voor ouderen 
in het seniorenhuis. De burgerlijke gemeente zorgt 
voor de adressen, vooral in de dorpen rondom 
Agnita. Alle pakketten worden aangeschaft bij de 
plaatselijke middenstand en samengesteld door 
vrijwilligers. Kinderen krijgen naast een zoete lekkernij 
ook fruit. Onze werkgroep zorgt voor een kerstgroet 
in het pakket.

Met uw hulp kunnen wij zorgen dat er ook dit jaar 
hiervoor weer voldoende geld beschikbaar is. 
Wij rekenen € 10,- per pakket maar ook andere 
bedragen zijn welkom. 

Na de kerkdiensten van 29 oktober, 12 en 19 
november staan we met informatie in de balkonzaal 
van de kerk. Wij hopen dat u deze door onze 
zustergemeente zeer gewaardeerde traditie ook dit 
jaar weer wilt ondersteunen. 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL51 INGB 0008 
9106 86 t.n.v. Roemenië-project Kerken Oosterbeek 
o.v.v. voedselpakketten. 

Namens de mensen in Agnita en de 
Roemeniëwerkgroep, bedankt voor uw bijdrage!
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Op veel plekken wordt de luchtkwaliteit 
gemeten en op basis daarvan kun je advies 
krijgen of het op een bepaald moment 
raadzaam is om te stoken. Zoek op internet de 
zogenaamde ‘Stookwijzer’ en voer je adres 
in. Ook kun je automatisch op de hoogte 
gehouden worden door een ‘stookalert’ aan 
te vragen bij het RIVM. Voor in je eigen huis 
kun je een fijnstofmeter aanschaffen. En voor 
wie toch hout gaat stoken: gebruik alleen 
droog en ongeverfd hout, zorg voor volledige 
luchttoevoer, dus niet uren laten smoren en laat 
het vuur vanzelf uitbranden. Goed vuur heeft 
gele gelijkmatige vlammen. Laat in ieder geval 
de kachel uit bij windstil of mistig weer.

Met elkaar samenleven met de kennis van nu, 
betekent ons houden aan de spelregels die nu 
gemaakt zijn voor het stoken van hout. 

Werkgroep Groene Kerk
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Kerklunch
Op dinsdag 21 november 
dekken we weer de tafels 
voor de kerklunch en 
verwachten u vanaf 11.45 
uur in de Vredebergkerk. 
Was u nog niet eerder bij ons 
aan tafel, schuif dan eens 
gezellig aan. Wel graag 
even aanmelden. Dat kan 
tot 18 november bij Rike van 
den Berg, 026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.
com. 

Greet van Roest

De volgende kerstlunch vindt 
plaats op 19 december. 
Hierover leest u meer in de 
volgende bijEen en in de 
zondagsbrief.

De adventskalender van de 
landelijke Protestantse Kerk biedt 
dit jaar overdenkingen, gebeden, 
liederen en gespreksvragen bij 
het jaarthema ‘Ga mee!’
Op de zondagen 19 en 26 
november staan we in de hal van 
de Vredebergkerk en voor € 1 
kunt u een kalender meenemen.

U kunt de kalender ook zelf 
bestellen, u kunt zich abonneren 
op de digitale kalender en op 
de homepage van onze eigen 
website komt de digitale kalender 
ook te staan. 

Adventskalender 2023 ‘Ga mee!’

Lees mee

In het kader van het jaarthema ‘Ga mee’ 
organiseren de beide predikanten een ‘Lees mee’. 
Op een zestal dinsdagavonden (zie hiernaast) 
verdiepen we ons in de tekst van de eerstvolgende 
zondagse kerkdienst. 

We lezen de tekst, praten over wat ons raakt en 
stoort, delen onze gedachten en vragen. 
Waarbij we samen ontdekkingen kunnen doen en 
elkaar kunnen verrassen. En het zal vast en zeker 
ook impact hebben op het eigen beleven van de 
kerkdienst en op de overdenking.

Deelnemers zijn welkom om alle avonden aan te 
sluiten of ook om af en toe te komen. Onder het 
motto: voel je vrij, weet je welkom! Fijn als u/jij zich 
even opgeeft bij de predikant ‘van dienst’.

We starten elke avond om 20.00 uur in de 
Vredebergkerk.

Irene Pluim (ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.
nl) en
Martine Nijveld (ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl)

De data zijn:  
• 31 oktober (met Martine) en 28 november 

(met Irene)  
• 9 januari en 6 februari (met Martine)
• 5 maart en 9 april (met Irene)

12
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk, 
zij-ingang 

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

31 okt. 20.00 Vredebergkerk “Lees mee”, over de tekst van de 
eerstvolgende zondag

ds. Martine Nijveld

11 nov. 10.30 PDC De Herberg Najaarsarrangement: over de Psalmen 
van Christa Rosier, wandeling, lunch en 
concert

Monique van der 
Werf

13 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Hemel en aarde dr. Harm van Grol
15-17 nov. PDC De Herberg Kom-op-adem midweek: Leven met 

verlies
Monique van der 
Werf

20-22 nov. PDC De Herberg Kom-op-adem midweek: Mijn familie en ik Monique van der 
Werf

21 nov. 11.45 Vredebergkerk kerklunch Greet van Roest

26 nov. 16.00 Opstandingskerk 
Pro Persona,  
Wolfheze

Thee met Thema. De wolf, vriend of vijand 
– Film  Wolvenland

Hannie Nusselder

27 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Uittocht en intocht dr. Piet van 
Veldhuizen

28 nov. 20.00 Vredebergkerk “Lees mee”, over de tekst van de 
eerstvolgende zondag

ds. Irene Pluim

11 dec. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Koningen en Profeten prof. dr. Panc 
Beentjes

Zondagse vieringen bij Pro Persona Wolfheze

Misschien bent u bekend met de Opstandingskerk in Wolfheze en het 
werk van de geestelijk verzorgers bij Pro Persona. Graag vraag ik, ook 
namens mijn collega’s, uw aandacht voor twee onderwerpen van onze 
kant: vrijwilligers en vieringen.
Wij zoeken nieuwe vrijwilligers. 
Wij hebben met name mensen 
nodig voor het begeleiden van 
cliënten naar de viering op 
zondagochtend. Vrijwilligers zijn 
hiervoor één keer per zes weken 
aan de beurt. Vaak horen we 
van hen terug dat ze het mooi 
en zinvol werk vinden. Mocht u 
dit willen overwegen, wilt u mij 
dan een mailtje sturen met uw 
telefoonnummer? Dan bel ik u 
graag terug om er vrijblijvend wat 
meer over te vertellen.

Verder leek het mij zinvol u 
deelgenoot te maken van 
veranderingen bij onze zondagse 
vieringen. Door vernieuwing 

binnen ons team is niet meer 
iedere viering een christelijke 
viering. Gewoonlijk heeft de 
viering op de eerste en derde 
zondag van de maand een 
humanistisch, algemeen of 
natuurreligieus karakter. De 
vieringen op de tweede en 
vierde zondag van de maand 
zijn gewoonlijk oecumenisch-
christelijk. Uiteraard is iedereen 
van harte welkom bij elke viering, 
zowel cliënten als bezoekers. De 
viering begint om 10.30 uur.

Taco Bos, predikant-geestelijk 
verzorger bij Pro Persona
t.bos@propersona.nl

Koorleden gezocht!

Het koor De Lofstem-Oosterbeek 
heeft de repetities hervat onder 
leiding van onze nieuwe dirigente 
Jeannette van ‘t Veld!
Voor de Volkskerstzang en ons 
concert, dat wij volgend jaar 
hopen te geven, zoeken wij 
versterking van nieuwe koorleden, 
vooral heren. Lijkt het u leuk om in 
een gemengd koor te zingen dan 
bent u van harte welkom! U kunt 
ook als projectlid meedoen tot na 
de Volkskerstzang op woensdag 
13 december a.s.

Wij oefenen momenteel op 
maandagavond van 19.30 tot 
21.30 in de Ontmoetingskerk 
in Doorwerth, Bentincklaan 7. 
Opgave en informatie via het 
secretariaat: secretaris@lofstem-
oosterbeek.nl of Joop van der 
Voet, 06 15690656
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Jeugd en Jongeren

Tienerkamp in de Ardennen

Zondag 8 oktober mochten 
de kinderen met hun gietertjes 
en schilderij bijdragen aan de 
doopviering van Thijmen. Dat was 
een feest! Die zondag speelden 
er ook maar liefst drie kinderen 
met hun instrumenten mee tijdens 
de dienst. Gaaf is dat! 

De dominees weten intussen al vrij 
goed wie welk muziekinstrument 
bespeelt en af en toe in de dienst 
wil spelen. Wil je ook meedoen? 
Laat ‘t dan weten. Dat geldt 
natuurlijk ook voor tieners! 

Vanaf 3 december gaan we 
weer op weg naar Kerst met het 
Adventsproject van Bible Basics. 
Dit jaar is het thema ‘een nieuw 
begin’. 

Petra Jonkers

Kindernevendienst

Ook de Blue is dit seizoen weer 
van start gegaan in onze Blue 
Heaven kelder. De eerste avond 
was op vrijdag 22 september.

Omdat er ex-Wiebers bij de Blue 
zijn gekomen hebben we eerst 
een leuk kennismakingsspel 
gespeeld. Om direct ook de 
samenwerking te testen hebben 
we overheerlijke smoothies 
gemaakt.

De volgende Blue-avonden 
zijn op 27 oktober, 10 en 24 
november, 8 en 22 december. 

Blue

Samen eten
Op 10 november staat er weer 
een gezamenlijke maaltijd 
gepland in de Vredebergkerk, 
voor de jongeren van de 
Wiebers en de Blue met hun 
ouders.

Welkom om mee te eten!  We 
brengen net als de andere 
keren allemaal wat mee voor 
het ‘buffet’ en we starten om 
18.00 uur.

Namens het Blue team, Willem, 
Anita, Eline en Arie 

voor nadere info: 
arie.de_vroomen@roche.com

Oppas (0 tot 4 jaar) 
en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd): tijdens 
alle morgendiensten 

Tieners: eerste en derde 
zondag van de maand tijdens 
de dienst tienergespreksgroep

Onder de grote party tent is het goed toeven. Met zijn allen zijn in het donker op vrijdagavond alle tenten 
opgezet. Er is een goede sfeer en iedereen is super sportief. Een weekend vol uitdaging, grenzen verleggen, 
samenwerken, elkaar helpen, vuil worden en samen veel lol beleven.





www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Stilstaan bij het klimaat
Op zondag 15 oktober hielden we in de Vredebergkerk een groene dienst. Het thema was: ‘Genieten van 
genoeg’. Ik neem u in grote stappen mee door deze dienst. Aan het begin van de dienst klonk dit gebed:

God, hoe lang al ruikt U het 
branden van de bossen? Hoelang 
al ziet U de oogsten mislukken?
Hoelang al ziet U de droge 
grond? Hoe lang al heeft U de 
dieren zien sterven?
Hoelang al vraagt U aan ons 
hoelang het nog duurt?

We zongen een klimaatlied (op 
de bekende wijs van lied 276 
uit het liedboek) van Herman 
Koetsveld: 

De schepping kreunt, kraakt in 
haar voegen; drager van leven 
uitgeput; zo uit balans, voeden 
wordt zwoegen: wie zal het zijn 
die haar beschut? Wassende 
waters, droogte en vuur, de 
aarde klaagt ons aan; om zo niet 
door te gaan.

We gingen samen in gesprek
Wat kun jij met het thema 
‘Genieten van genoeg’ als het 
gaat om bijv. wonen, reizen, 
consumeren, tuinieren? De 
werkgroep Groene Kerk hoopt 
de reacties op deze vragen in de 
komende tijd met u te delen.

Woorden uit het profetenboekje 
Joël klonken als woorden van 
vandaag:
Het veld is verwoest, het 
akkerland treurt, want het koren is 
vernield.
Wijnstok en vijgenboom, 
granaatappel, dadelpalm en 
appelboom, alle bomen zijn 
verdord.

Joël roept zijn hoorders op om 
een vastentijd te starten. Een 
tijd van minderen, soberheid en 
inkeer.

In de overdenking deelde ik 
het verhaal van econoom Paul 
Schenderling, die steeds meer 

overtuigd raakte van de impact 
van spullen op het klimaat. 
Spullen staan bovenaan in de 
hoe kan ik meer impact hebben 
op het klimaat top 10. 

Hij besloot stappen te zetten: bij 
elke aanschaf bedacht hij of hij 
het wel écht nodig had. Kocht 
hij toch iets, dan keek hij eerst 
of het duurzaam of reparabel is. 
Of hij probeerde het te lenen of 
tweedehands aan te schaffen. 
De impact op zijn huishoudboekje 
was enorm. Op een gegeven 
moment ontdekte hij dat hij 20 % 
minder uitgaven deed. Hij besloot 
toen om 20 % minder te gaan 
werken. 

Minder werd meer
En vanaf dat moment werd 
minder alleen maar meer: meer 
sociale contacten, ook door 
het delen van spullen, meer 
creativiteit en tevredenheid, o.a. 
door het samen met anderen 
oplossingen zoeken voor kapotte 
apparaten, meer vrije tijd en 

meer tijd voor vrijwilligerswerk, 
meer ervaringen van zinvol en 
betekenisvol bezig te zijn. Het zal 
niet voor iedereen weggelegd 
zijn, maar ik vind het zo’n vrolijk 
lijstje en zo’n mooi voorbeeld van 
genieten van genoeg, dat ik het 
graag met u deel. Minder werd 
meer.

Genieten van genoeg
Na de overdenking volgden 
korte interviews met mensen uit 
ons midden, die vertelden hoe zij 
dat doen: genieten van genoeg. 
Wilt u ze beluisteren? Dat kan via 
www.kerkomroep.nl - of zoek de 
opname van de dienst via onze 
site.

Tot slot vierden we het 
avondmaal. We ontvingen 
allemaal een klein stukje brood 
en een klein slokje wijn of sap. 
Als wij zo wereldwijd leven, zal 
er genoeg te genieten zijn voor 
iedereen.

Martine Nijveld

Graffiti op de Nelson Mandelabrug in Arnhem
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Rondom de diensten

Autodienst
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft op de betreffende zondag.

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van 
hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een 
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, 
omdat ze niet meer terug kunnen. Zij hebben 
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. 

Mensen zonder papieren mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder 
hen zijn ook minderjarigen. Bovendien is er altijd de 
angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen 
ongedocumenteerden met informatie, advies en 
scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Maar ze 
kunnen hier ook terecht voor een warme maaltijd, 
worden geholpen met ingewikkelde post en als er 
een medisch probleem is. 

Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in 
Actie ondersteunt deze kerkelijke initiatieven zoals de 
Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht, het 
Wereldhuis in Amsterdam, De Halte in Den Haag en 
INLIA. 

Zondag 10 december: binnenlands diaconaat

Kerkgroep Pastoraat
Op 26 september 2023 kwam een groot deel van de 
bezoekmedewerkers uit wijk Noord en Zuid bij elkaar. 
Na een kort liturgisch moment, rondom de paaskaars 
en verzorgd door ds. Martine Nijveld, zijn we per wijk 
met elkaar in gesprek gegaan rond drie vragen:
• Een nieuw seizoen, heb je er weer zin in?
• Loop je ergens tegenaan?
• Waar zou je het graag nog eens over willen 

hebben?
Het waren zinvolle gesprekken en het was goed 
elkaar te ontmoeten. Er zijn tips en tops met elkaar 
uitgewisseld en die zullen worden meegenomen in 
het wijkwerk. Mocht u mogelijkheid hebben ook een 
tiental adressen in wijk Noord of Zuid op u te nemen 
om gemeenteleden te bezoeken voor wat pastorale 
aandacht of naar aanleiding van een verjaardag of 
huwelijksjubileum, dan horen uw wijkouderlingen dat 
graag!

Dankbaar
Eind van dit jaar zal de kerkgroep afscheid nemen 
van wijkouderling Tineke de Rijk en wijkcoördinator 
Barbara Elenbaas. We zijn dankbaar voor de vele 
jaren dat Tineke als ouderling het pastorale werk in 

onze gemeente mede heeft vormgegeven. Ook 
gaat onze dank uit naar Barbara die ons, met het 
invoeren van de nieuwe structuur, uit de brand 
heeft geholpen door de taak van coördinator op 
zich te nemen. We zijn dus dringend op zoek naar 
vervanging. In deze tijden waarin iedereen al druk 
is met werk en gezin, met mantelzorg of simpelweg 
genoeg heeft aan z’n eigen zorgen is het niet 
makkelijk mensen te enthousiasmeren voor deze 
taken, maar het is zeer dankbaar werk waar je 
energie uit kunt halen.

Ondersteunende taak
Wat een ouderling doet, weet eigenlijk iedereen wel. 
De wijkcoördinator heeft vooral een ondersteunende 
taak in de wijk. Samen met de wijkouderling, draagt 
hij/zij zorg voor het reilen en zeilen van het pastoraat 
in de wijk, met nadruk op het coördineren en 
aansturen van het bezoekwerk in de wijk. Mocht 
u tijd en zin hebben ons te komen versterken, dan 
houden wij ons ten zeerste aanbevolen. U kunt ook 
hiervoor contact opnemen met de wijkouderlingen. 

Nanda Jansen
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen

Oude Kerk  
Benedendorpsweg 134 

Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 
026 3333415

Het Schild  
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
14 december 2023 t/m 15 
februari 2024.

Inleveren kopij uiterlijk 29 
november om 20.00 uur: 
kerkblad@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim                  026 8441279
               woensdag vrije dag
Werkgebied ten zuiden van de Utrechtseweg
 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld  06 16733742 
 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau  van Toulon van der Koogweg 3
 6862 EB Oosterbeek 026 3333094
Openingstijd donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink 06 23196159   
 dhr. Pieter Stolwijk  06 23460068
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek 06 25037321
 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl           
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i. dhr. Hans van der Ros 026 3391722
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld   06 27318964
 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder 026 3342296
 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  
Secretaris dhr. Gerard Groot Zwaaftink 026 7370410
 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink     06 42356712
 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator mw. Andrea Gnoth 06 40004144
 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator mw. Martine Deetman 026 8405212
 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon   vacature 
                                 jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris               mw. Nanda Jansen 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 29 oktober 2023
Oude Kerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, morgengebed
Vredebergkerk 16.00 uur* ds. I.M. Pluim, liederen van   
  Andries Govaart
Zondag 5 november 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, oogstdienst
Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd
Zondag 12 november 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Zondag 19 november 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, m.m.v. projectkoor
Zondag 26 november 2023, gedachtenisviering
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Zondag 3 december 2023, eerste advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Het Schild 19.00 uur revd. D.J. de Vries
Zondag 10 december 2023, tweede advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Zondag 17 december 2023, derde advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, Avondmaal, dienst  
  voor jong en oud
Bernulphuskerk 19.00 uur Lessons and Carols

tt

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur. Op 
7 december is er Avondmaal 
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

De startzondag

Thijmen Hoekstra wordt gedoopt

Fenne en Ninke maken muziek


